
Hoe is WSV De Harder ontstaan?

De haven was een werkhaven voor de inpoldering van 
Oostelijk Flevoland met de naam de Harder. 
De werkhaven was vernoemd naar Harderwijk. Na een werk-
haven werd de Harder een vluchthaven, waar 
mensen in nood konden schuilen voor bijvoorbeeld storm, 
regen, enz. De vluchthaven was toen van 
Rijkswaterstaat.

Omstreeks 1969 heeft de NWB 
(Nederlandse Waterski Bond), later de NWWB 
(Nederlandse Waterski en Wakeboard Bond), een 
vergunning gekregen van de gemeente Dronten en Rijkswa-
terstaat om het terrein te pachten. Het terrein kon hierdoor 
gebruikt worden als ligplaats voor snel varende boten en 
speedboten (boten waar achter geskied kon worden) en 
glijboten. De NWB heeft deze plek uitgekozen, omdat het 
direct naast het 7 km lange snelvaargebied ligt. Het terrein 
en de haven werden beheerd door de heer C. Jansen. De 
NWB had een boot neer gelegd waarmee de heer Jansen 
mensen leerde waterskiën.

Begin 1971 wilde de gemeente Dronten de vergunning 
intrekken, omdat niet alles volgens afspraak verliep. Vanuit 
deze situatie is het idee ontstaan om een 
Waterski Vereniging op te richten. Op 2 juli 1971 is daarom 
WSV de Harder opgericht; een vereniging waar wij, nu 50 
jaar later, deel van mogen uitmaken.

1971 - WSV De Harder



1971 - 1980

WSV De Harder begin 1971

Speedboten en startstei-
ger voor waterskiers

Strand bij waterskicentrum De Harder



Strand bij waterskicentrum De Harder

Varen bij WSV De Harder

Auto op de kade naar boten kijken

In de jaren 70 werden de eerste 
tenten neergezet, ze stonden tot 
aan het toiletgebouw



Waterskischool

Grand prix 1976 start

Waterskiën bij WSV De 
Harder



Grandprix 1976 & 1978



In 1978 zijn we als gezin, mijn ouders, broer Jan en zus Marjolein lid geworden van WSV De 
Harder. Dit na een gesprek met Nico Nierop penningmeester in die tijd van de vereniging.  Al 
gauw hadden we een box voor de boot en een 
tentje op het strand langs de bosrand. Links van ons de familie Nierop en rechts van ons de 
familie Kaay. Op de hoek naast de weg de familie Westerink. Deze plek was echt een uitvalba-
sis om te gaan waterskiën en erg gezellig met elkaar. Vaak daar gebarbecued. En soms kookte 
ons moeder ook in de tent. Elke 
weekend in het seizoen waren we daar te vinden en door de weeks op vrije 
dagen ook. Bij mooi meer werd er druk geskied en in de avond probeerden we met meerdere 
skiërs achter de boot, een piramide te bouwen . Er was een lid die blootvoets kon waterskiën 
en dat gebeurde in de avond. Al gauw werden we dankzij Cees Jansen getroffen door het 
waterskirace virus. Eerst achter de boot van mijn ouders (de Poen) en later een eigen ski race 
boot. Met als skiër mijn broer Jan. Hier mee hebben we deelgenomen aan skiraces in Nederland 
en later ook in Belgje.
 
Bij de ski race grandpix in 1980 was zelfs de NOS aanwezig die de hele race heeft gefilmd en 
ook een interview met Arno van de Broek (Internationale Ski racer) Dit voor studiosport en het 
polygoon journaal.
 
In 1985 ben ik geroyeerd door het toenmalig bestuur dit omdat mijn vriendin geen lid wou wor-
den van de vereniging. Mijn ouders zijn in
1986 nog een jaar havenmeester geweest. Daarnaast is mijn vader bestuurslid geweest van de 
vereniging.
 
Eind jaren 70 is het eerste gedeelte van het Café gebouwd
Het lijflied in die tijd “Het kleine café aan de haven” van Pierre Kartner.
 
George Nadort 
Lid van 1978 tot 1985

Leden aan het woord

In 1995 heb ik een boot gekocht, die ik in eerste instantie nergens te water kon laten. De eer-
ste keer kwam ik bij WSV de Harder als passant en nam elke keer mijn boot mee, zodat ik van-
af maart tot en met oktober toch kon varen. Uiteindelijk ben ik lid geworden, omdat dit veel 
goedkoper was i.p.v. elke keer entree te betalen.

Ik zat samen met Henny Klarenbeek in het bestuur. Hij heeft mij gevraagd of ik mee wilde doen 
als piloot bij de skiraces. Ik ben begonnen met varen voor trainingen; eerst met mijn eigen boot 
en later heb ik een raceboot gekocht. In 2007 ben ik, met Team 48, mee gaan doen met wed-
strijden. Dankzij de skiraces ben ik in veel landen geweest bijvoorbeeld Nieuw Zeeland (2007) 
en Tenerife(2013). Als ik aan WSV de Harder denk, denk ik aan een uniek stukje snel vaargebied 
in Nederland met een gezellige haven en kantine.

Casper van Gorkom
Lid vanaf 1995 tot heden

joanne Smit



Sporters van toen en nu





Leden aan het woord

Via mijn vaarbewijs, ik had toen een boot gekocht, en hoorde dat je gratis je vaarbewijs kon 
halen bij de NWB. Bij WSV de Harder werd een cursus gegeven, en dat heb ik toen gedaan 
en ook examen gedaan. Dat was in 1979. Zo ben ik bij WSV de Harder gekomen en blijven 
hangen. Toen wij net lid waren werden wij Henny en Thea uitgenodigd om mee te gaan op de 
boot van Jan Nadort. Hij ging zo hard dat Thea van haar stoel viel, ze zei ik ga naar huis en 
kom hier nooit meer terug “gelukkig is Thea nog wel blijven komen

In 1980 is mij gevraagd om copiloot te worden. Dit heb ik gedaan en zo ben ik in de ski races 
gerold. Van het ene team naar het andere team. Mijn allereerste team was van Zanten. De jon-
gen was in de Dolfinarium verzorger van de dolfijnen. Bert van Zanten. Daarna bij familie Kraaij. 
Zij hadden het tweede tentje en wij het vijfde tentje.

De tentjes stonden er al toen ik er kwam tot aan het toiletgebouw, later zijn de meer tentje 
bijgekomen. In 1994 zijn de huisjes gekomen. Eerst tent huisje tent huisje, en niemand werd iets 
verplicht. Was het tentje uitgewoond dan werd er een huisje geplaats. Was voor iedereen een 
vrije keus

Al snel ben ik het bestuur terecht gekomen. Eerst als terrein knecht tot het secretariaat en daar-
na voorzitter. Later voorzitter Stichting behoud WSV de Harder

Ons doel van het varen, lesgeven aan skiërs. Af en toe een demonstratie van Henk Thomassen 
(blootvoeten) Piramides gebouwd onze Tommy heeft boven opgestaan als 7-/8-jarige, Uren 
waren ze er mee bezig maar het was supergezellig.

Henny en Thea Klarenbeek

Lid van 1979 tot heden



Tent - huisje - tent

Omstreeks 1976 kwamen de eerste tentjes. Deze kwamen tot aan het 
toiletgebouw, later zijn er meerdere tentjes neergezet. Rond 1994 als je 
een tent had mocht je deze vervangen voor een huisje.

In 2003 heeft de vereniging vergunning gekregen om nog eens 16 huisjes 
te plaatsen, en in 2018 vergunning afgegeven door gemeente Dronten 
om vaste luifels te plaatsen en om te overnachten. Elke huisje heeft zijn 
eigen uitstraling

Tegenwoordig heeft de vereniging 50 huisjes



Leden aan het woord

Via Tinus van de Broek ben ik bij WSV De Harder terechtgekomen. Tinus en ik 
waren vroeger collega’s. Ik zat bij de racerij in Loosdrecht en Tinus hier op 
De Harder. Ik kwam hier wel, maar was nog geen lid. Ik ben toen naar Spanje 
gegaan en heb ik Astrid leren kennen. Mijn dochter Nathalie had toen een vriend die kon wa-
terskiën dit was in 1994. Toen wij naar De Harder gegaan om te kijken of we het leuk vonden. 
Astrid vond het zo leuk dat ik de boot van Alex Clay heb gekocht, en ben nooit weer gegaan 

Ik ben 2 seizoenen mee geweest naar Italië met de camper voor de 
waterskiraces. 

Feestavonden zijn mij erg bijgebleven, bijvoorbeeld een country week met 
paarden, zand, lassowerpen. Een avond was er al het zand naar binnen gereden en de vin 
van de airco werd aangezet. Het was zo mistig dat niemand elkaar meer zag (1997) 

Ik ben ook een tijdje skischool houder geweest en pachter van de kantine in 2000. Ronald Smit 
is toen bij mij lid geworden samen met een paar 
autohandelaren.  

Toen ik havenmeester was, was het altijd gezellig, leden kwamen altijd een praatje maken en 
uiteraard stond altijd de koffie klaar 

Wout van den brom 
Lid van1994 tot heden

In 1990 0p 20-jarige leeftijd voor het eerst op waterski’s gestaan, met een toenmalige buurman 
die uit het westen van het land kwam en lid was bij 
WSV De Harder en in bezit was van een speedboot. Af en toe ging ik met hem mee, tijdens een 
ski weekend een weddenschap aangegaan met mij buurman en zo uiteindelijk en het vaarbe-
wijs gehaald, samen met mijn toenmalige vriendin Judith, nu mijn vrouw.

Helaas wonen wij in het oosten van het land waar weinig water is waardoor we jaren niets met 
watersport gedaan hadden. In 2004 uiteindelijk samen met mijn vrouw een speedboot gekocht, 
en ons samen bezig gehouden met de watersport en lid geworden bij WSV De Harder. Nu sa-
men met onze 2 kinderen Tim en 
Nathalie die de watersport ook erg leuk vinden.

Ik vind het ook erg leuk om andere mensen te leren skiën, elk jaar in de 
vakantie kinderen van het ski-kamp leren waterskiën en wakeboarden, daarom in april 2019 
opleiding waterski- en wakeboard instructeur 2 bij NWWB gevolgd.

Naast waterskiën, heb ik in de afgelopen jaren ook leren wakeboards, mono skiën, kneeboarden, 
schansspringen, air chair en wake surfen. 

Alphons Oude Luttikhuis
Lid van 2004 tot heden



Skikampen door de jaren heen

Bijna vanaf het begin van ons bestaan waren er kinderski kampen, deze 
werden georganiseerd door vrijwilligers van onze vereniging, en dat 
nog steeds zo! In het begin mochten alleen kinderen van de vereniging 
hieraan mee doen samen met kinderen van andere waterski verenigingen.



Skikampen door de jaren heen



Wist je dat?

Er een hele poos elk weekend een lid van de 

vereniging aan de poort stond zodat 

gasten entree konden betalen?!

In de begin jaren zeventig het fl.2.50 
kostte om je boot te water te laten?!

Rijkswaterstaat een houten keet had staan?! 
Deze keet werd later weggehaald en hier kwamen 2
pipo huisjes(verdeeld over het terrein) voor terug.

Er in 1974 een stacaravan op het terrein neer 
werd gezet welke toegankelijk was voor iedereen?! 

De familie Wilpen de eerste mensen waren die het terrein beheerde?! 
Zij stonden met een oud VW-busje op de plek waar nu de Rommieloods 
staat. EN dat zij zichzelf waste in het Veluwe meer? 

In 1994 het eerste clubblad 
“De Ontharder” is uitgegeven?!

Er in 1995 is ingebroken in de kantine?! 
Gelukkig was er niks gestolen maar zijn helaas zijn wel 
de telefoon, het hek en de poort 
vernield…

Je in 1996 fl. 150,- per jaar extra moest 
betalen als je met een 2e auto het terrein 
op wilde?! Je betaalde ook nog eens fl. 25,- 
borg voor de extra sleutel.

In 1995 de statuten van WSV de Harder zijn vastgelegd?!

In 2005 de website 
www.wsvdeharder.nl 
is gelanceerd?!

In 2008 de grond waar de vereniging op is gevestigd 
is aangekocht?! En dat in ditzelfde jaar de stichting 
‘’behoud WSV de Harder’’ is opgericht?!

In 2010 het douche/ toilet 
gebouw een facelift heeft gehad?!

De AED in 2013 is opgehangen?!

En er op 1 juli 2021: 120 leden, 50 huisjes en 79 ligplaatsen zijn?! 



Leden aan het woord

Vanaf 1992 waren wij lid. Ons discipline was vooral waterskiën en Rico slalom/trick ski en 
schansspringen. Hij zat in de Nederlandse selectie Noc NSF, meerdere malen Nederlands kampi-
oen op verschillende onderdelen. 
Als wij terugdenken aan WSV de Harder dan hebben wij het altijd over een s
uperleuke tijd. 

Vooral aan de mensen die altijd keihard klaar staan/hebben gestaan voor de vereniging.

Paul, Irene en Rico Vleerbos
Lid van 1992 tot 2018

Activiteiten op De Harder





Leden aan het woord

Vanaf jongs af aan ging ik met mijn ouders naar Kirchheim Duitsland waar ze een kabelbaan 
hadden. Daar heb ik verschillende disciplines mogen ontdekken, waaronder waterskiën met 2 
ski’s, mono skiën, kneeboarden. Ik heb het ongeveer tot mijn 23e volgehouden om daar ieder 
jaar naar toe te gaan.

Vervolgens heb ik eind 2003 mijn eigen boot gekocht. Deze nam ik de eerste jaren mee naar 
huis en liet die te water bij vakantiepark Flevostrand. Toen door omstandigheden het op en 
neer rijden niet meer mogelijk was, ben ik 2008 lid geworden van WSV De Harder. Hier ben ik 
sinds die tijd met veel plezier lid en ik heb hier vrienden en kennissen gekregen.

In 2019 ben ik gestart met de instructeursopleiding voor waterskiën en wakeboard niveau 2. Ik 
ging hier mee beginnen met een insteek ‘ík weet al een heleboel’ naar toe. Dit is mij echter vies 
tegen gevallen. Inmiddels heb ik een heleboel geleerd tijdens het theoriegedeelte en tijdens de 
praktijkervaring heb ik veel gesprekken gevoerd met Gerrit Smienk.

Afgelopen winter heb ik deelgenomen aan de bouwcommissie t.b.v. de ontwikkeling van de 
nieuwe haven. Deze ontwikkeling is inmiddels gerealiseerd. Dit was een leuk project om te doen 
en ik ben ook erg tevreden over hoe het nu geworden is en hoe de nieuwe haven er uitziet.

Ook ben ik in het eerste kwartaal van dit jaar toegetreden tot de stichting ‘Behoud WSV De 
Harder’.

Ik denk dat dit een leuke en nieuwe uitdaging is. We kunnen, met z’n allen, een mooie aanvulling 
en ondersteuning bieden aan het dagelijkse bestuur van de vereniging en uiteraard aan het 
behoud en onderhoud van de haven van WSV De Harder

Jeroen Velderman
Lid vanaf 2008 tot heden



Kantine



Europees kampioenschap 2006





Voordat de vereniging bestond kwam ik al bij Cees Janssen (toen beheerder) op het terrein. In 
die tijd was onze zoon Bert ongeveer 2 jaar. 

In het begin dat ik op het terrein kwam was het nog geen waterski vereniging, het terrein was 
van Rijkswaterstaat. 

In 1971 is waterski vereniging De Harder opgericht. Er stond een keet waar je een patatje of 
iets te drinken kon bestellen. Ik ben als een van de eerste mensen lid geworden van deze ver-
eniging, waar ik 50 jaar later nog regelmatig met plezier kom. 

Een van de herinneringen die mij is bijgebleven is het behalen van mijn vaarbewijs. Toen der 
tijd kon dit nog in een van de pipohuisjes van de vereniging. Bij het behalen van mijn vaarbe-
wijs kreeg ik ook een skipas van de NWB. Met deze pas kon je aantonen dat je bevoegd was 
om bijvoorbeeld te varen en te racen. 

Een andere mooie herinnering heb ik aan de tijd dat ik samen met Cees Janssen (piloot), Mi-
chael Schreuder (Skiër) en ik (copiloot) een team vormde. Samen hebben wij 6 jaar lang mee-
gedaan aan internationaal waterski races. Dit deden wij met een Fletcher 150 in de formule 2. 
We hebben meegedaan met de races in veel verschillende landen zoals Duitsland en Oosten-
rijk. 

We genieten nog regelmatig van het unieke plekje aan het Veluwe meer.

Martin van den Brink

Lid 1971 tot heden

Leden aan het woord



En nu....





Door het verzamelen van informatie en leuke gesprekken met (oud-) leden door de jaren heen 
hebben we hele leuke, grappige en interessante verhalen gehoord over de afgelopen 50 jaar. 
Een aantal van deze verhalen, inclusief foto’s, hebben we kunnen opnemen in dit jubileumboek. 
Onze dank gaat daarom ook uit in het bijzonder naar de mensen die we gesproken hebben.

Toch moeten we ook zeker niet vergeten dat de vereniging al 50 jaar bestaat door alle leden 
en vrijwilligers, die altijd voor de vereniging klaarstonden om alle werkzaamheden op en om 
het terrein belangeloos uit te voeren. Ook zijn door de jaren heen vele bestuursleden de revue 
gepasseerd. Hiervoor willen we al deze mensen en leden ook hartelijke bedanken.

Graag willen wij ook Met Pitt bedanken voor het bewerken en rangschikken van foto’s en verha-
len en het klaarmaken op drukformaat. Ook het Flevolands archief willen wij bedanken voor het 
op drukformaat aanleveren van oude foto’s van de haven.

Middels dit boek hebben we geprobeerd u een indruk te geven over het ontstaan van de ha-
ven en de ontwikkelingen door de jaren heen. Van de resultaten genieten we nu nog steeds!

We zijn trots op en dankbaar voor de inzet en deelname van alle leden van de afgelopen 50 
jaar en hopen dat wij en de volgende generaties net zoveel 
plezier aan de Haven mogen beleven.

Met zorg samengesteld door Jo-Anne & Dianne Smit

Dankwoord

Colofon - 2021

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 
mechanisch, door fotokopieën, opname, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van 
de uitgever.

De informatie in deze jubileum boek is met de hoogst mogelijk zorgvuldigheid samengesteld. Mocht er desondanks 
fouten staan, dan kunnen daaraan geen rechten ontleend worden.


